
Werelderfgoedlied      Tekstdichter: Cor Burger 
 
De Waddenzee staat te pronken op de lijst  
En ook de Grote Markt van Brussel heeft haar plekje opgeëist 
Schokland en Efeze, en het vrijheidsbeeld 
Maar ook het bos van de Karpaten is een plekje toebedeeld 
 
En de terrassen van de Hani vol met rijst 
Staan tussen meer dan duizend plekken op de werelderfgoedlijst 
Net als de Taj Mahal, en Qal’at al-Baghrein 
Omdat ze uniek en onvervangbaar, dus van de hele wereld zijn 
 
En ongeacht religie, ondanks elk bewind 
Dit zijn onze wortels, dit is wat ons met elkaar verbindt 
 
De huizen van Gaudi, de molens op de Kinderdijk 
Net als het terracottaleger van het Chinese keizerrijk 
Het regenwoud van Queensland, De Roskilde kathedraal 
Die zijn - ondanks onze strijd - die zijn van ons allemaal 
 
Ondanks onze strijd, ondanks oorlogen en pijn 
Het laat zien dat wat we kunnen, het toont wie en wat we zijn 
 
Maar waarom dan niet carnaval? Waarom geen molenaar 
Waarom geen Brabants worstenbroodje? Tja, dat vind ik raar 
Ook dat is toch uniek en ook vervangbaar zijn ze niet 
Ze komen niet op deze lijst: ‘t is geen gebouw of een gebied 
 
Ongeacht religie, ondanks elk bewind 
Dit zijn onze wortels, dit is wat ons met elkaar verbindt 
 
Dit gaat verder dan traditie, dit gaat over elke grens 
Dit is niet van een volk of van een natie, dit is van ieder mens  
Niet van Amsterdam, of Brussel, van een Chinees of Madrileen 
Dit is van echte waarde, dus dit is van iedereen! 
 


